Jaarverslag van 2024 Kies Leven 15 april 2025

1) Voorwoord:

De maker of schrijver van psalm 94 heeft het onrecht gezien wat de zich van God los gemaakte mensen
anderen aandeden. Hun schijnbare vreugde, hun taalgebruik maar ook het daadwerkelijk verbrijzelen
en doden van de medemens doet hen van vreugde opspringen. De psalmist noemt hen dwazen en
vraagt zich hardop af wanneer zij verstandig worden. Als God het oog formeert, zou Hij dan Zelf niet
kunnen zien? Als Hij het oor creéert, zou Hij dan Zelf niet kunnen horen? Toch is de indruk van de
psalmist dat hij onmachtig is tegenover deze onderdrukkers in zijn strijd tegen het onrecht. En dan
komt hij met zijn roep: ‘Tenware’. Het is een oud woord dat wij eerder met ‘als niet’ zouden
verwoorden. Waar kwam dan hulp vandaan en wat voorkwam die hulp? Die hulp kwam van de heilige
Zelf, de Ik Zal Zijn! Hij vertroostte de de psalmist en voorkwam dat hij het stille graf inging door verdriet.
De psalmist merkte namelijk dat zijn voeten uitgleden, wankelden of wel; het niet meer aankonden. Al
de gedachten dat het ondanks alle inzet toch fout ging, deed hem smachten naar vertroosting. En...?
Redde God hem van deze onrechtvaardigen? Stopten deze tegenstanders met hun gruwelwerken?
Nee, dat staat er niet. Maar de Allerhoogste nam de psalmist op tot een hoog vertrek. Hij nam hem
dicht bij Zich! Hij nam hem op in de schuilplaats zoals verwoord in psalm 91. En die onrechtvaardige
tegenstanders dan? En het ongeboren leven dan dat niet onder ons mag zijn? Het verward je denken,
het verstikt je en maakt je troosteloos. Mag ik nu even een moment jouw ouderling zijn? Eventjes
maar, daarna laat ik je direct met rust. Als je het echt mag zien dan vergeet je mij. Luister even: ‘Ween
niet, zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, (...)". En als je nu
goed kijkt dan zie je daar het Lam staande als geslacht!

Wat een werk is er weer in het afgelopen jaar verricht. Wat een mooie momenten hebben we samen
mee mogen maken. Wat kunnen we weer omzien naar de wonderlijke wegen die de Heere met ons
is gegaan. Kinderen die gered werden van de dood door er te staan. Een folder die gegeven werd,
een vriendelijk woord en de gebeden die Hem de harten neigde om te beslissen voor het leven. In
2024 was het doel om nog meer bekendheid van Kies Leven te realiseren en de organisatie uit te
breiden met meerdere mensen om het vele werk uit te kunnen voeren. Daar zijn we als vereniging
heel ver mee gekomen. En zeker, wat hebben we veel zegeningen mogen ontvangen. Maar wat
kwam die dreun hard aan toen we hoorden dat er bijna 40.000 kinderen geaborteerd waren in het
voorgaande jaar. Een enorme toename alsof ons werk tevergeefs is geweest.

Ondanks onze tekortkomingen en gebreken is de strijdvaardigheid groot. Alle leden die hier hun
eigen bijdrage aan hebben gegeven zeg ik jou namens het bestuur: HARTELIJK BEDANKT, GOD
ZEGENE JOU EN JOUW GELIEFDEN!

2) Samenvatting:

Op de site van Kies Leven kunt u de uitgebreide versie lezen van wat er in het afgelopen jaar zich heeft
afgespeeld binnen en rondom onze vereniging Kies Leven:

1) De eenmens protesten bij diverse abortusklinieken hebben meer aandacht
gekregen. Door het politieoptreden is er meer contact gezocht met onze advocaat
en pers om ons recht om daar te mogen staan duidelijk te maken. Door gebruik te
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maken van borden en het openlijk filmen van de situatie zijn we weerbaarder
geworden tegen valse beschuldigingen.

Het aantal donateurs nam gedurende het jaar gestaag toe. Grotere bedragen
afkomstig van bedrijven en instellingen kwamen vaak op wonderlijke wijze binnen.
Met deze bedragen kon de begroting sluitend gemaakt worden als we een grote
uitgave moesten doen.

In februariis de informatiegids aangeboden aan alle eerste en tweede Kamerleden.
Mede door de mediaboycot van de Ilandelijke dagbladen hebben we
straatenquettes/acties gehouden om wat abortus is, bij het publiek bekent te
maken.

Op socialmedia wordt de boodschap van Kies Leven actiever gepromoot. Via
Instagram en het Whatsapp kanaal

Er zijn dit jaar weer veel gastlessen gegeven op scholen, verenigingen en kerken.
Tijdens elke gastles werden o.a. relaties en seksualiteit ter sprake gebracht.

Er is veel aandacht gegeven aan foldermateriaal betreffende students4life.
Afgelopen jaar zijn er geen trainingen geweest voor de leden. Voor het komende
jaar zullen er wel trainingen worden ingepland. Voor een betere toerusting heeft
Kies Leven contacten met oa. Carel de Lange om informatie en trainingsavonden te
verzorgen.

Kies Leven is in 2024 aanwezig geweest op vele markten, beurzen, conferenties,
fairs, etc. Zoals bij Opwekking, NewWine, Terdege zomerfair, Poederoijsedagen,
Familiedagen, Boerenlandfeest, Winterfair Rijssen, allerlei lokale markten, fairs van
kerken en bij de Mars voor het Leven,

Tijdens de Mars voor het Leven hebben we veel materiaal kunnen uitdelen in witte
tassen met het Kies Leven logo erop.

Het ontwikkelen van nieuwe materialen is ook in 2024 doorgegaan. Zo werden
materialen voor Students4Life, posters en website ontworpen. Vernieuwde folders
voor na een abortus kwamen tot stand. Het tientalenboekje, vaak uitgedeeld bij
abortuscentra, is uitgebreid met Oekraiens en Bulgaars, vanwege de vele
vluchtelingen en arbeiders uit die landen die ook de weg naar abortuscentra
hebben gevonden. Het is nu dus een twaalftalenboekje geworden.

Het afgelopen jaar is de vereniging KL veelvuldig in de media geweest. Artikelen in
het RD, ND, het Zoeklicht, Om Sions Wil, de GezinsGids, CVandaag, Gereformeerd
Venster, Revive, Eén in Waarheid, Deze dagen.com, Family7 en Hart van
Nederland.

Bijna maandelijks is er een nieuwsbrief verspreid aan allen die zich daarvoor
hebben ingeschreven. De belangstelling voor de nieuwsbrief is afgelopen jaar fors
toegenomen.

Ook het afgelopen jaar is er elke dinsdagavond online een bijeenkomst voor een
uur van gebed. Wakers en betrokkenen delen daar informatie en gaan samen in
gebed om al de zorgen en het werk bij de Heere neer te leggen.

We hebben in 2024 meerdere toegewijde personen binnen Kies Leven in dienst
kunnen nemen. Erik Niezink en Olivia van Berkum. Marieke Heuvelman is per 1
maart 2025 begonnen. Ook Anne-Mieke van Helden maakt haar re-integratie op
dit moment om het traject van hulpverlening goed op te zetten.


https://students4life.nl/

16) Eind oktober 2024 verscheen het magazine “Voor altijd veranderd” met twintig
verhalen over abortus, ongewenste zwangerschap, de keuzes die vrouwen
maakten, maar ook over bijvoorbeeld de impact van een miskraam.

17) In 2024 zijn er 22 vrouwen geweest die hulp hebben gevraagd bij Kies Leven.

18) Als laatste maar zeker niet het onbelangrijkste is oa. de aansturing en
ondersteuning van wakers bij abortuscentra door Kies Leven. Verschillende
vrouwen mochten na contact met wakers een keuze maken véér hun kindje in
2024.

3) Bestuur en medewerkers

Op dit moment zitten in de Raad van Toezicht:
Leontien Bakermans, Paulus de Boer en Joop Buker
In het bestuur zitten:

Johanny Hendrikse, Dirk-Jan van Os en Jan de Ruiter
Medewerkers:

Kees van Helden (algemeen codrdinator)

Myrjam de Jonge (freelancer)

Erik Niezink (cooOrdinator extern)

Olivia van Bergum (coérdinator intern)

Marieke Heuvelman (codrdinator wakers)
Anne-Mieke van Helden (coordinator hulpverlening)

Links:

[1] http://www.kiesleven.nl

[2] http://www.kieslevenactueel.nl
[3] http://www.watisabortus.nl

[4] http://www.abortussite.nl
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