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Aan alle kerken in Nederland,

Met groeiende bezorgdheid wenden wij ons tot u als kerken in Nederland vanwege de recente 
ontwikkelingen rond abortus, die de bescherming van ongeboren kinderen verder onder druk zetten. 
Met welk recht mogen wij ongeboren kinderen het leven en een toekomst ontzeggen? Ook zij zijn, 
vanaf hun prilste begin, beelddrager van God.
Wij roepen de kerken in Nederland in hun volle breedte op tot gebed voor moeders en vaders en voor 
een einde aan de abortuspraktijk. Bovendien roepen wij u op tot het bieden van een alternatief door 
steun en hulp in woord en daad te geven. Als organisaties vertegenwoordigen wij daarbij, ieder vanuit 
onze eigen invalshoek, eenzelfde breedte.

Verschillende organisaties
Onze organisaties vormen samen de kern van de pro-life beweging in Nederland. Binnen deze 
beweging zijn drie takken te onderscheiden. De eerste tak is educatief en richt zich op de publieke 
opinie. Zij streeft ernaar om abortus ondenkbaar te maken. De tweede tak is pastoraal en diaconaal 
en biedt hulp aan gezinnen/moeders/vaders/kinderen in allerlei omstandigheden. Zij zet zich in 
om abortus onnodig te maken. De derde tak is politiek/juridisch en richt zich op wetgeving om de 
bescherming en waardigheid van elk leven prioriteit te geven. Juist in onze verscheidenheid vullen wij 
als organisaties elkaar aan en ontstaat er ruimte voor brede betrokkenheid, zodat vele christenen een 
passende manier kunnen vinden om zich in te zetten voor het ongeboren kind.

Grote stijging abortussen
Sinds 2022 is het aantal uitgevoerde abortussen in ons land met maar liefst 27% gestegen tot 39.438 in 
2024. Dat zijn wekelijks 758 kinderen die niet geboren mogen worden. We zien dat er in het algemeen 
steeds vaker geringschattend over ongeboren kinderen wordt gesproken. Overheid, politieke partijen, 
media en allerlei organisaties benaderen het onderwerp abortus bijna uitsluitend vanuit keuzevrijheid 
van de vrouw. Dat bij elke abortus een groeiend mensenkind de dood vindt, wordt zowel bewust als 
letterlijk buiten beeld gehouden.

Recente ontwikkelingen
De verruiming van de abortuspraktijk zien we in de afschaffing van de wettelijke vijf dagen bedenk
termijn (1 januari 2023), de mogelijkheid dat huisartsen de abortuspil voorschrijven (1 januari 2025) en de 
optie dat de eerste abortuspil geheel buiten toezicht van een arts ingenomen mag worden. Ondertussen 
willen de Europese Commissie en het Europees Parlement, naar aanleiding van het Burgerinitiatief My 
Voice, My Choice, abortustoerisme faciliteren en daarmee nationale wetgeving omzeilen.
En meest recent kan sinds 23 maart 2026 een recept voor abortuspillen via een website worden 
aangevraagd, waarbij de zorgvuldigheidseisen voor wie de pillen inneemt, wanneer ze worden 
ingenomen en het persoonlijk contact met een arts nauwelijks meer worden toegepast. Vooral 
kwetsbare vrouwen en hun ongeboren kind(eren) zijn hiervan het slachtoffer, omdat aan hun 
problematische leefsituatie en gezondheid niets wordt gedaan. 
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Visie op abortus
De eenzijdige en gebrekkige berichtgeving in de media heeft ook onder christenen gevolgen voor 
hun visie op abortus. Ook zij zien abortus meer en meer als een mogelijke oplossing voor een 
onbedoelde zwangerschap, een vorm van gezondheidszorg en een vrouwenrecht, waartegen alleen 
heel traditionele christenen zich verzetten. Dat laatste is onjuist, want ook vanuit seculiere hoek wijst 
men op ‘de bevruchting’ als de start van het leven van een mens. Dat wil helaas niet zeggen dat ze 
daarmee ook direct beschermwaardigheid toekennen aan het ongeboren kind. 
Vanwege al deze zorgwekkende ontwikkelingen rond het prille menselijk leven vragen we u hieraan 
aandacht te geven in uw gemeente door middel van duidelijke informatie, pastoraat en gebed. Alle 
onderstaande organisaties kunnen u daarin steunen. Wat u zelf als kerk kunt doen:
-	 U kunt bidden voor een einde aan abortus in Nederland en in de wereld en voor goede hulp aan 

vrouwen die onbedoeld zwanger zijn.
-	 Nodig een voor u passende organisatie uit voor een gemeenteavond, jongerenavond, vrouwen/

mannenvereniging, afsluiting of opening van het seizoen.
-	 Organiseer een collecte of fondsenwervingsbijeenkomst ten behoeve van de bescherming van het 

ongeboren leven. 
-	 Roep gelovigen op om te gaan waken bij abortuscentra, mee te lopen met de Mars voor het leven of 

betrokken te raken bij andere activiteiten. 
-	 Leef dagelijks vanuit de verwondering dat God leven geeft, hoe wonderlijk mooi Hij het gemaakt 

heeft (Psalm 139) en geef die boodschap door!

Wij hopen op een reactie op onze gezamenlijke oproep en bidden u Gods zegen toe.

Vriendelijke groet,

Kies Leven, Kees van Helden, info@kiesleven.nl
Kies Leven is een vereniging waarvan de leden, alleen of in groepsverband opkomen voor 
de bescherming van het door de Schepper gegeven ongeboren leven. Dat doen ze middels 
eenmensprotesten en wakes bij abortuscentra, tijdens straatacties (enquêtes), met gastlessen/
presentaties, aanwezigheid op markten/beurzen, verzorgen van opiniebijdragen voor de media en via 
lobbygroepen bij de overheid zowel in Nederland als in Brussel.

Schreeuw om Leven, Arthur Alderliesten, info@schreeuwomleven.nl 
Schreeuw om Leven is een christelijke pro-lifeorganisatie die zich inzet voor een hoopvolle toekomst 
voor moeder en kind. Wij bieden psychosociale en praktische hulp bij onbedoelde zwangerschap en 
na abortus, en willen Gods liefde voor het kwetsbare zichtbaar maken en waar mogelijk heling bieden 
in Christus’ naam. Tegelijk zoeken wij actief de dialoog met de samenleving en streven zo naar een 
samenleving waarin abortus onnodig en ondenkbaar is.

NPV - Zorg voor het leven, Bert-Jan Heusinkveld, info@npvzorg.nl
De NPV komt op voor het kwetsbare leven. In de media, bij politici en in de samenleving roept de 
NPV op om de waarde van het leven te respecteren. Denk daarbij aan thema’s als abortus, gender, 
euthanasie en experimenten met embryo’s. Wie te maken krijgt met moeilijke medisch-ethische 
vragen, bijvoorbeeld rond zwangerschap of bepaalde medische behandelingen, kan terecht bij de 
NPV-Advieslijn voor persoonlijk en deskundig advies. De duizenden vrijwilligers van de NPV-Thuishulp 
zijn er voor mensen die zich eenzaam voelen; ze helpen bij het doen van klusjes en boodschappen en 
bieden hulp en ondersteuning rond het sterven.

DCBR, Hendrik Folmer, info@dcbr.nl
DCBR is een educatieve mensenrechtenorganisatie die op een compassievolle manier de 
samenleving confronteert met de realiteit van abortus om zo gedachten te veranderen, levens te 
redden en een cultuur van leven te creëren. Naast straatwerk geven wij educatieve lezingen waarin 
wij iedereen toerusten hoe je concreet het gesprek over abortus aangaat, zodat je de standpunten 
effectief kunt uitdragen.

Juristenvereniging Pro Vita, secretariaat@provita.nl
De leden van JPV zijn juristen en anderen die zich inzetten voor de bescherming en de waardigheid 
van ieder mensenleven, van het eerste begin tot aan het levenseinde.
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Stirezo, Hugo Bos, info@stirezo.nl
Stirezo Pro Life is een overtuigd katholieke stichting die sinds 1973, opgericht door pater Jan Koopman, 
strijdt voor de bescherming van het ongeboren leven. Vanuit de katholieke leer verzetten wij ons tegen 
abortus, euthanasie en elke aantasting van het door God gegeven leven. Onze beweging telt inmiddels 
30.000 medestrijders en ondersteunt ook pro-lifers die biddend waken bij abortuscentra en vrouwen 
in nood helpen. Dankzij vasthoudende inzet boekten we juridische successen, zoals het schrappen van 
het waakverbod. Stirezo ontvangt geen subsidie en blijft volledig afhankelijk van vrijwillige steun om de 
cultuur van het leven te bevorderen.

Powerful woman, Mirjam Cappon-Oldengarm, info@powerful-woman.nl
Stichting Powerful woman komt op voor het ongeboren leven én ongeboren kwetsbare leven. Ze 
inspireert om krachtige keuzes te maken voor het leven met de Bijbel als fundament. Ze organiseert 
pro-life evenementen, verzorgt spreekbeurten, schrijft over ontwikkelingen, informeert over de 
keerzijde van prenatale screening, ivf, draagmoederschap, biedt steun aan vrouwen in een spannende 
zwangerschap, inspireert via social media om altijd voor het leven te kiezen.

Prolife Europe, Roos Sparreboom
Prolife Europe is een pro-life organisatie die jongeren en studenten toerust om op een respectvolle 
manier het gesprek over abortus aan te gaan op de Universiteit. Via outreaches, trainingen en lokale 
groepen willen wij de vonk laten overslaan bij een nieuwe generatie. Kerken kunnen bij Prolife Europe 
terecht voor flyers en materialen om jongeren en studenten te activeren en te betrekken bij concrete 
inzet.  
Meer informatie via www.prolifeeurope.org. 

Guido de Brès-Stichting, Jan Schippers, wi@sgp.nl
Het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP verricht onderzoek naar maatschappelijke en politieke 
vraagstukken, waaronder abortus. Hierover brengen we publicaties uit en verzorgen we lezingen. Ook 
adviseren we politici en geïnteresseerden over principiële en praktische thema’s.

One of Us Nederland, Leontien Bakermans 
Voor wetenschap, cultuur en leven

Jezus Leeft, Joop van Ooijen 

Herman Boon ministries, Herman Boon  www.hermanboon.nl 
Herman Boon ministries organiseert 2x per jaar een 3-daagse bidden&vasten voor het ongeboren kind. 
Ook tijdens de landelijke bidden&vasten conferenties 4x per jaar zijn er momenten van gebed tegen 
abortus.  Wij geloven dat gebed en vasten een wezenlijk verschil kan maken wat betreft dit thema.

U ontvangt deze mailing omdat u in het kerkenbestand van NAWplus staat ingeschreven. U kunt op www.nawplus.nl onze 
privacyverklaring inzien. Via info@nawplus.nl kunt u uw gegevens laten wijzigen.


